
 

Als Ernst ergens naartoe gaat, heeft hij eigenlijk bijna altijd zijn prikstok bij zich. Al wandelend ziet het eruit als een 
wandelstok. Op de fiets heeft hij een handige koker gemaakt. Als hij onderweg even op een bankje gaat zitten, 
maakt hij die omgeving eerst schoon. Het is toch onvoorstelbaar dat mensen in de rotzooi willen zitten! 

Een gesprek met Ernst zet je tot nadenken aan! Wil je hem ook een keer ontmoeten? In de Honingraat, aan de 
Slotermeerlaan 103, heeft Ernst een permanente expositie in de centrale hal. Die is 6 dagen per week te bezoeken.  
En omdat de inhoud elke week een klein beetje verandert, maak je zeker kans Ernst tegen te komen! 

 

 

Genomineerde:  Ernst Borse 

 

Ernst heeft maar liefst tien jaar ‘in de middeleeuwen gewoond’, want in deze periode werkte en woonde hij in het Archeon. Hij vond 
het een uitdaging om zonder alle moderne oplossingen te ervaren hoe het leven was. Hij was schoenmaker, die met de hand het 
leer bewerkte. Het zal je dan ook niet verbazen dat Ernst hierover een boek heeft geschreven dat echt alle dagelijkse handelingen in 
de middeleeuwen beschrijft, “want er zijn veel misverstanden over deze periode”, zegt hij. 

In zijn onnavolgbare carrière was hij onder meer tuinman aan een Frans kasteel, KLM-platform-medewerker en tot op heden, één 
dag per week, werkzaam in de thuiszorg als invaller. De overeenkomst is dat het allemaal fysiek werk is, want bewegen doet Ernst 
graag. 
 
Maar terug naar het hofje in Slotermeer, waar hij al zijn hele leven woont. Vroeger maakte buurman Joop schoon, daarna zijn vader, 
en nu doet Ernst het. Eigenlijk als enige in het hofje. Hij heeft een goed contact met alle bewoners én ook met de Halal Fried 
Chicken op de hoek. Maar helaas is de oplossing voor de zwerfvuiloverlast nog niet gevonden. 

 

Genomineerde Ernst Borse 

Ernst is….  tja…. dat is heel lastig te omschrijven! Maar hij maakt in ieder geval het hofje waar hij woont in Slotermeer, elke 
dag schoon. In de ochtend én in de avond, én soms, als hij wakker is en het nodig is ook in de nacht. 

Ernst is vooral Ernst. Een kunstenaar, een historicus, een technicus, een kasteelheer, een tuinman, een fietskoerier, een 
gids, een schoenmaker, een buitenman, een buitengewoon knutselaar? Ik ben vast nog iets vergeten. Kies maar iets, hij is 
het allemaal, vinden wij. Hij noemt zichzelf het liefst pionier.  

Opgeleid in de electrotechniek, begon hij zijn werkzame leven als electromonteur. Toen er een grote reorganisatie op de 
stoep stond, heeft hij er zelf voor gekozen een andere weg in te slaan. ‘Ik ben op het hoogtepunt gestopt en dat is 
eigenlijk een levensmotto geworden.’ 

 

 


